
6 augustus 1981 
 
23:00 uur 
We zitten te borrelen met de mensen van het huis waar wij in de tuin de tent op mochten zetten, even 
voorbij Steenbergen. 
 
6 augustus 2011 
 
23.00 uur 
Wouter is gisteren teruggekomen met Lynn, op de fiets uit de Ardennen. 
Morgenochtend willen Wouter en ik om een uur of 10 vertrekken, voor dezelfde tocht als die ik met 
Helen in 1981 heb gedaan. Toen vanuit Den Haag, nu vanuit Lisse. 
In 1981 schrijf ik dat Helen misselijk was van het onderweg gegeten Russische ei. Dit Russische ei blijkt in 
de Nachtegaal te Lisse te zijn gegeten, ik vond de nota hiervan terug. 
 
7 augustus 2011 
 

                                  
 
8 augustus 2011 
 
8:30 uur 
Al uren tikt de regen tegen het tentdoek aan. 
Gisteren om half 11 vertrokken. Eerst langs Helen gegaan en daarna langs De Nachtegaal (waar wij deze 
keer niet zijn gestopt voor een Russisch ei) richting het noorden. 
Een heel stevige wind blies ons met wel 25 kilometer per uur langs de Haarlemmer ringvaart, 
Zwanenburg, West Zaan en Koog aan de Zaan. Met moeite laverend door alle toeristen bij de Zaanse 
Schans, Purmerend en Edam. In Edam een pilsje gedronken en besloten toch maar door te rijden naar 
Hoorn, nog zo’n 20 kilometer verderop. 
Dit viel tegen, de wind die wij de hele dag in de rug hadden, kregen we nu van opzij. 
 



We hebben de tent even voorbij Hoorn op het erf van een 
boerderij mogen zetten en zijn hierna teruggefietst naar 
Hoorn om er een hapje te eten.  
 
 
 
 
 
 

De regen tikt iets minder op het tentdoek, ik ga er nu maar eens uit. 
 
10:00 
Het is nu al een poosje droog. Veel beter zal het niet worden, dus we gaan ons klaarmaken voor de tocht 
richting Den Oever. Gisteravond hebben we prima gegeten aan de oude haven van Hoorn. Vandaag gaan 
we zelf het één en ander koken, hoort er ook bij en is ook voordeliger. 
Hopelijk gaat het ons even voor de wind als gisteren, toen legden we rond de 110 kilometer af! 
 
12.15 

We drinken nu wat in Enkhuizen. Echt een hele leuke stad, 
net als de meeste stops die we maken. 
Henk heeft koffie met appelgebak, ik thee met choco-
truffelgebak. Het terras heet Bella Vita, wellicht leuk voor 
later. 
 
 
 
 

 
20:45 
Henk maakt een goed ruikende pasta. Ik heb een 
heerlijke warme douche gehad na een enorme plensbui 
van vanmiddag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 augustus 
 
9:00 
Net ontbeten met groene thee, crackers, roggebrood en jam. We staan op een mooie camping in Den 
Oever. We hebben gisteravond een tijdje met andere kampeerders rondom een kampvuur gezeten. 
Lekker warm en gezellig. 
Het weer ziet er niet zo best uit, regen en zon zullen elkaar afwisselen. 
 
19:00 

We staan nu op een camping bij Stavoren. Wouter is 
aan het koken. 
 
Vanmorgen al om half 10 vertrokken. Met veel wind 
schuin in de rug over de afsluitdijk gefietst. Bij het 
monument wat gedronken met appelgebak. Daarna 
vliegend de afsluitdijk verder over gefietst (maximum 
snelheid 45.9 km/uur) 
In Makkum brood en beleg gekocht en op talud bij de 

haven opgegeten. 
Vervolgens blies de wind (kracht 6 á 7) ons richting Workum. Het knollenveld, waar ik met Helen 
gepicknickt heb met zelfgemaakte koffie, niet meer teruggevonden. 
In Workum wat gedronken en vervolgens richting Hindeloopen. 
De wind hadden we gedurende dit gedeelte eerst van opzij en vervolgens tegen. Bikkelen!!! 
Afgepeigerd kwamen we in Hindeloopen aan. Hier wederom wat gedronken, door het heel fraaie stadje 
gelopen en boodschappen gedaan. 
Voorbij Hindeloopen passeerden we de camping, waar 30 jaar geleden zelfs voor de fietsen moest 
worden betaald. 
De weg langs de dijk boog zich het laatste stuk voor Stavoren ongunstig qua wind, zodat we weer flink 
wat druk op de pedalen moesten zetten. 
Wouter is bijna klaar met koken, ik ruik boven de spiritusdampen een heerlijke etensgeur.  
 
21:15 
Aalbessen, zoals Helen ze klaarmaakte. Veel wind. Straks Stavoren in voor ’n biertje. 
 
10 augustus 2011 
 
7:50 
Ik ga eruit. 
Gisteravond nog een biertje gedronken in Stavoren en Wouter biljarten geleerd. Hij heeft met 25-20 
gewonnen. 
Vandaag is Echtenerbrug het einddoel, alwaar wij met Theo hebben afgesproken. 
We gaan ook bij Annie en Aad langs. 



 
9:15 
Gisteravond Henk ingemaakt met biljarten. Leuk spel, maar haalt het niet bij poolen. 
Net een snel ontbijt gedaan omdat ons een lunch bij Aad en Annie wacht. Vanavond pizza eten met Theo, 
Bram en Pim. 
Het weer ziet er beter uit. Het is licht bewolkt en van windkracht 8 naar 2 gegaan. 
 
11:00 

We hebben kruidkoek, jam en aardbeien gekocht langs de weg. 
 
 
 
 
 
 
 

17:00 
We staan op dezelfde camping in Echtenerbrug als waar ik 30 jaar geleden met Helen heb gestaan. 
 
11 augustus 2011 
 
10:15 
De dag begint regenachtig. De hele nacht heeft het ook geregend. Er is volgens teletekst 80% kans op 
neerslag. 
Henk heeft vers stokbrood gekocht en spek gebakken, zodat we heerlijk hebben ontbeten. De gekochte 
jam en aardbeien van langs de weg waren ook heerlijk. 
We hebben ook weer pure chocolade!!! 
 
16:00 
Terrasje in Blokzijl. Leuk stadje. Zo boodschappen doen. Geluncht  in Ossenzeil met  Stef, Agnes, Sil, 
Noortje en Gemma. Was erg gezellig. 
 
18:30 

We zijn aangekomen op de Oldenhof (net als 30 jaar 
geleden), een heel mooi landhuis. Na een korte 
rondleiding door de beheerster staat ons “huisje” nu in de 
tuin. 
We hebben aardbeien langs de weg gekocht. Gaan zo 
direct pesto pasta maken met noten! 
Het weer blijft matig/slecht. 
 



12 augustus 2011 
 
14:00 

We picknicken nu even voor Dalfsen op dezelfde plek 
als Helen en Henk 30 jaar geleden. We hebben een 
mooi uitzicht over de Vecht en de achterliggende 
weilanden (beschermd gebied). 
We hebben de (van gisteren) overgebleven pesto 
gebruikt om broodjes tomaat-mozzarella te maken, 
erg goed. 
We fietsen zo door naar Raalte, waar wij Lynn zullen 
treffen. 
 
 

1981                                         2011 

 
13 augustus 2011 
 
10:00 
Vanmorgen vers brood gehaald bij de AH in Holten. Na een vieze miezer regen is het nu droog. 
De camping was duur (€21) voor wat we kregen. Vies wc-gebouw, geen toiletpapier en 50 cent voor even 
douchen. 
Henk heeft in mijn minitent geslapen en is zeiknat van de condens. 
 
13:30 
Na 7,5 kilometer kwam ik erachter dat mijn mobiel nog in het wc-hok van de camping lag. Een 
vriendelijke man (Jan) heeft mij heen en weer gereden. 
 

                                      
 
 
18:45 
Tent opgezet op ’t Zand (natuurcamping bij Zelhem, wederom zoals 30 jaar geleden). Henk is 
boodschappen doen. Wij rusten lekker uit.  



 
14 augustus 
 
9:35 
Het regent. Dat doet het al de hele nacht. Lynn en Wouter gaan douchen. 
Gisteravond heb ik in Zelhem boodschappen gedaan. Ik was nog geen 2 minuten onderweg of een heel 
vervelend zeikregentje maakte mij de tocht heel onaangenaam, waardoor ik als een verzopen kat in 
Zelhem aankwam. Gelukkig was het op de terugtocht (+/- 5 km.) droog.  
Terwijl Lynn en Wouter kookten ben ik gaan douchen. 
Het eten was bijzonder lekker; pasta met zalm. Het was weer begonnen met regenen (dezelfde bui die 
nu 13 uur later nog valt) maar in ons tentje was het heel knus. Aangezien het piepkleine tentje van 
Wouter niet geschikt is voor dit weertype, hebben we de nacht met z’n drieën in de tent doorgebracht. 
 
 

Gisteren zijn wij nog langs het ANWB 
bord gereden waar ik 30 jaar geleden 
een foto van Helen heb gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1981                             2011 

 
 
10:45 
Regen, Regen en nog eens regen. Al 14 uur achter elkaar. Vanmiddag gaat Lynn terug naar huis. Ze 
hebben hier een heerlijke douche, maar een walgelijke toilet (beerput). 
 
21:30  
Het lijkt erop dat het beter weer wordt. Henk, Lynn (ze is nog een dagje gebleven) en ik zijn in Otterlo. 
Lynn en ik kennen hier nu al aardig de weg. Na een pannenkoek en een mooie wandeling drinken we nog 
een heerlijke verse groene (sencha) thee. Het tentje heet ”Licence” en heeft een prachtig uitzicht over de 
heide. Straks weer terug naar de boerencamping waar Lynn en ik twee weken geleden ook stonden. 
 
 
 



 
Vanmiddag de IJssel overgestoken bij Bronkhorst. Het is 
nog dezelfde boot als 30 jaar geleden. 
 
 
 
 
 
 
 

1981                                                 2011 

 
 
5 augustus 2011 
 
16:30 
Net een tamelijke zware klim voor Amerongen gedaan. In Amerongen op een gezellig tuinterras gezeten 
van Iris (eigenaresse) en daar troffen we ook mevrouw Vos, een typisch dametje. 
Nu picknick voor “Wijk bij Duurstede”, vlak bij de Rijn. Vanmorgen Lynn op de trein gezet bij Lunteren. 
 
16 augustus 2011 
 
We zitten nu op een terrasje in Leerdam aan de Linge. Ik heb hier met Helen een jaar of drie geleden 
ook gezeten. 
Het weer is redelijk, licht bewolkt. Vannacht heeft het nog wat geregend maar vanmorgen was het 
droog. Pas om half 10 opgestaan. 
 
Gisteravond de tent opgezet op een boerderijcamping vlakbij 
Schoonrewoerd. Het was koud en vochtig en we hebben 
daarom in de tent gekookt; een Thaise curry schotel, erg lekker. 
 
 
 
Nu gaan we op weg naar slot Loevenstein. 
 
15:00 
Net gepicknickt in Uitwijk op een bankje in “het centum”. Tonijn, ui, mayo en kappertjes, heerlijk . 
 
17:45 
Zitten vlak voor Dongen op een terras. Ben erg moe (vandaag precies 3 weken aan het fietsen) (Wouter 
heeft voorafgaand aan deze tocht  anderhalve week met Lynn gefietst, van de  Ardennen naar Lisse.) 
 



17 augustus 
 
13:00 
Terras in Etten-Leur. Veel over drassige bospaden gereden. Fietsen helemaal vies. Nu is het tijd voor 
appelgebak. 
P.s. Vanmorgen voor het eerst in de zon ontbeten, op een heel fraaie camping waar Helen en Henk 30 
jaar geleden ook stonden (Het Schoutenveld). 
  
De tocht waar  Wouter het over heeft, ging over allerlei kleine, modderige fietspaden. In het verslag van 
30 jaar geleden staat dat het heel warm weer was. Ondanks dat de paden daardoor toen wat minder 
modderig geweest zullen zijn, kan ik mij niet voorstellen en ook niet herinneren hoe ik toen met Helen 
door deze bossen heb gefietst 
De appel carré (appeltaart,ijs en slagroom) smaakt heerlijk. Eerst nog een tweede koffie en dan weer 
verder, richting Oudenbosch. 
 
18:28 
We zitten op een terrasje van cafe ’t Durp in St. Philipsland. 
Weer appeltaart besteld. 
We hebben al een 15 tal kilometers van de “lange saaie weg” tussen Steenbergen en het veer Anna-
Jacobapolder getrotseerd. 
 
18 augustus 2011 

                                 
We zitten nu aan de koffie, wederom met appelgebak, in het schitterende dorpje Dreischor. Ik ben hier 
met Helen al eens eerder geweest, of tijdens “de fietstocht” of met een andere trip. 
 
Gisteravond om half 7 aangekomen bij het veer Anna-Jacobapolder – Zijpe. Dit veer bleek helemaal niet 
meer te bestaan. Wel vaart er een paar keer per dag een bootje naar Bruinisse voor voetgangers en 
fietsers, maar daar was het nu te laat voor. Dat heb je als je een kaart van 40 jaar oud gebruikt. Het veer 
vaart al sinds 1986 niet meer. Het hotelletje op de dijk was vol, en wild kamperen geen optie. We zijn 
een stukje terug gefietst en mochten de tent opzetten bij een boerderij. We hebben gegeten in het 
eerder genoemde hotel; Wouter tongschar en ik mosselen. 
Vanmorgen kregen we van de vrouw des huizes een ontbijt aangeboden. 



Om 10 uur heeft het bootje ons naar Bruinisse gebracht. 
 
13:00  
Portie kibbeling in Brouwershaven. Zometeen gaan we richting Scharendijke, waar ik 6 jaar geleden een 
weekje ben geweest. 
P.S. de voorkant van dit schriftje begint chocoladevlekken te krijgen, we eten daar nogal wat van. 
De Kibbeling was heerlijk. We doen er een kwarktaartje achteraan, als Lynn het maar niet hoort! 
 
17:00 
Ouddorp, eindpunt van de op een na laatste dag, 30 jaar geleden. 
Het regent hard maar we zitten op een terrasje onder een zonnescherm. We fietsen straks nog een paar 
kilometer door, als het tenminste droog wordt. 
 
19 augustus 2011 
 
9:30 
Laatste ontbijtje in de tent. We hebben een leuke vakantie gehad. Nu richting Den Haag, logeren bij 
Gemma en Harry en Sushi eten!  
Gisteravond nog even gaan poolen in Rockanje, 2-1 voor mij! 
 
11.00 
We zitten op een terrasje in Brielle (uiteraard weer met appelgebak). Het weer is heerlijk, op de fiets de 
wind in de rug…………….. 
 
 
Zondag  21 augustus 2011 
 
Gisteren met 277 kilometer op de teller, om half 4 thuisgekomen. 
Na Brielle zijn we met een pontje het Brielse meer overgestoken en naar Rozenburg gefietst. 
Van het landelijke landschap van de afgelopen twee weken was niets meer te zien. 
Met de pont naar Maassluis (een heel mooi stadje). Maasland, Schipluiden (onderweg gepicknickt), Delft 
(voor Wouter een openbaring), langs de Vliet, via Rijswijk Den Haag binnen. 
We zijn door de buurt gereden waar Helen is opgegroeid. Mient 6, Rododendronstraat 109. 
Om 5 uur kwamen we bij Gemma en Harry aan. ’s Avonds met z’n tweeën sushi gegeten in de China 
Town van Den Haag, erg lekker. Hierna nog geborreld met Gemma en Harry. 
 
Gisteren via de Juliana van Stolberglaan en Wassenaar naar Lisse gereden, alwaar wij eerst een bezoek 
aan Helen brachten. 
 
 
 
 



24 augustus 2011 
 
We zijn nu al weer een aantal dagen terug en al weer aan het werk. 
Ondanks het slechte weer heb ik het een schitterende vakantie gevonden 
De mooie steden, dorpen en streken waar we doorheen fietsten, het slapen en koken in het tentje, de 
ontberingen door regen en wind, de wel verdiende terrasjes, de gesprekken met Wouter en uiteraard de 
herinneringen aan Helen hebben deze vakantie onvergetelijk gemaakt. 
Wouter, bedankt!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


