
 

 

Een aantal foto’s van plekjes uit 1981 en 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Wachten op de pont over het Noord Zee kanaal. 

                    

 

 

 

 

 

 



Eindelijk hebben we een picknicktafel gevonden even voor het plaatsje Dalfsen. 

We hebben vanuit Vollenhoven een vrij saaie tocht achter de rug (+/- 42 km.) maar nu zijn we in een 
mooie streek beland. Het is hier heel erg rustig, vanaf de bank hebben we een mooi uitzicht. 

Henk kan maar niet genoeg krijgen van z’n broodje gezondheid. Is al aan z’n 3e (dubbele) bezig! 
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Pont over de IJssel bij Bronkhorst: 

                    



 

Juliana van Stolberglaan (eindpunt 1981) 

 

 

 


