
Geschilderd door Helen



Vele slagen heeft zij gewonnen.

Op 24 december 2010 heeft onze lieve moeder, echtgenote en zus de 
laatste slag tegen de kanker echter verloren.

Het afscheid valt ons zwaar, maar

Dina Helena Frank

- voor ons gewoon Helen of Diny – zei zelf altijd dat ze op haar 
begrafenis liever heeft dat haar kleurrijke leven op bijzondere wijze 
herdacht wordt, dan dat er wordt getreurd. Wij zullen proberen die 
wens te vervullen met eenieder die heeft mogen ervaren wat een 
mooie en warme vrouw zij altijd voor ons is geweest.

Henk Driessen
Marije, Wouter, Merel 

Ans Frank

Op 30 december zullen wij gezamenlijk afscheid nemen van Helen. 
Graag ontvangen wij u allen om 13.00 uur in Het Koetshuis van 
Kasteel Keukenhof te Lisse. 
Na het samenzijn in Het Koetshuis zullen wij met Helen haar laatste 
boswandeling naar begraafplaats “Duinhof ” maken.
In de late middag wordt de dag afgesloten met een goed aangeklede 
borrel - zoals Helen het zelf zou doen - wederom in Het Koetshuis. 

Het is de wens van Helen dat u niet op sombere wijze gekleed komt.

Helen is thuis. Wanneer u haar een bezoek wilt brengen kan dat. Belt u 
wel even van tevoren?

Lindenlaan 32
2161 MH Lisse
0252-419338

“Vrienden voor altijd”
- Helen, 16 december -

Haar laatste wens

“Drie gelukkige kinderen”



Wij begeleiden Helen op haar laatste tocht door het bos van het 
kasteel naar haar rustplaats.


